
Geliefde gemeente, 

De kerkenraad wil iets belangrijks met u delen. Wij willen een grote zorg uitspreken en uw gebed 

vragen.  

Misschien bent u er al van op de hoogte dat er iets gaande is in onze gemeente. Sommigen van onze 

leden voelen zich niet meer thuis in de gemeente. Zij hebben bijvoorbeeld zorgen over de prediking. 

Ook bestaat er moeite met de samenstelling en kandidaatstelling van de kerkenraad en de gestelde 

tweetallen voor een predikant. In verschillende gesprekken is door kerkenraadsleden met hen 

gesproken. Naar hun zorgen en inzichten en pijn werd geluisterd. Hoewel er ook verschillen van 

inzicht waren. Er zijn toen besluiten genomen en zaken opgepakt in de hoop deze zorgen zoveel 

mogelijk weg te nemen. Toch blijŌ een aantal leden zich niet thuis voelen en ziet hier geen toekomst 

voor zichzelf en hun kinderen. Bij (sommigen van) deze leden leeŌ inmiddels de gedachte onze 

gemeente te verlaten en zo mogelijk een gemeente van de HHK te sƟchten in Lisse. Waarbij als 

argument ook het streven naar kerkelijke eenheid wordt gebruikt. Dit idee is in een schrijven 

verwoord dat nu in de gemeente rond blijkt te gaan. 

Als eerste wil de kerkenraad tegenover u als gemeente van harte erkennen dat het kerkenraadwerk 

ook gebreken vertoont. En wellicht ook ten opzichte van leden die zorgen uiten en (enigszins) andere 

opvaƫngen hebben.  

De kerkenraad wil al het mogelijke doen – onder het afsmeken van de zegen van de Koning van de 

Kerk – om de hele gemeente bij elkaar te houden. Ook de betrokken leden zijn ons allen dierbaar en 

willen we graag bij onze gemeente houden. Waarbij we de verbinding zoeken vanuit Gods Woord en 

de belijdenis die we ook afgelegd hebben. Daarin ligt onze gezamenlijke eenheid, terwijl er ook 

verscheidenheid is. Op bepaalde punten en in mindere zaken kan en mag er verschil zijn en moet er 

verdraagzaamheid bestaan. 

De GG van Lisse is alƟjd een brede gemeente geweest. Meer dan 150 jaar mochten we door de hand 

van de Heere elkaar vasthouden. En vormden we met alle verscheidenheid toch een eenheid. En dat 

vraagt de Heere nú ook van ons, om elkaar niet los te laten. Het met elkaar verkeren in de gemeente 

is een Bijbelse opdracht die het uiterste van ons kan vragen (Kolossenzen 3:12‐17). In 1 Korinthe 1 

zegt de Heere, door de woorden van Paulus: Maar ik bid u, broeders, door den Naam van onzen 

Heere Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij 

samengevoegd zijt in één zelfden zin en in één zelfde gevoelen. Met het oog hierop zult u begrijpen 

dat deze plannen ons met grote zorg vervullen. Als kerkenraad voelen we daarom de zware 

verantwoordelijkheid om in aĬankelijkheid van de Heere zodanig leiding te geven dat er geen 

droevige scheuring plaats zal vinden.  

Dat vergt naast gebed, ook inspanningen, zowel van de kerkenraad als van de hele gemeente.  

Met nederigheid, zachtmoedigheid en elkaar geduldig verdragen in liefde, kan de kostbare eenheid 

van de gemeente naar de wil van de Heere bewaard of hersteld worden zoals in Efeze 4 is verwoord.  

Binnen het geheel van de Gereformeerde Gemeenten leeŌ de bezinning op kerkelijke eenheid en de 

kerkenraad beaamt dat de Bijbel ons daartoe oproept. Het parƟculiere iniƟaƟef om in Lisse een HHK‐

gemeente te sƟchten is echter niet de juiste weg. Dan wordt hier het lichaam van Christus gescheurd. 

We zijn bang dat we als gemeente en kerkenraad geen zegen kunnen verwachten als we naar het 

bevel van de Heere niet één gemeente blijven. 

De kerkenraad heeŌ het iniƟaƟef genomen tot gemeente‐brede bezinning op gemeente‐zijn, dat naar 

Gods Woord is. In dit proces worden we begeleid door twee predikanten, Ds. P. Mulder en Ds. W. 



SilĬout. Hierover hopen wij u te zijner Ɵjd verder te informeren. Ook zal meer aandacht voor 

kerkelijke eenheid geagendeerd worden op de eerstvolgende classicale vergadering. Dat is naar onze 

mening de juiste weg. 

Geliefde gemeente, we roepen u met klem op om niet mee te gaan in het idee van afsplitsing, maar 

we roepen u op om voor elkaar en voor ons te bidden om één te blijven en niet nog meer 

verdeeldheid en pijn te veroorzaken. Om te smeken om het werk van de Heilige Geest onder ons en 

onze kinderen. De Heere mocht Zich wenden en Zich over ons onƞermen. 


